
Van de directrice

Hier zitten we dan weer, de eerste weken in of voor de
schoolbanken zijn alweer achter de rug. Ik heb het even
nagezocht of het nog mag, want ik wil jullie natuurlijk
geen ongeluk brengen, maar wel een heel gelukkig,
bijzonder en gezond 2024 wensen.

Ik hoop dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben
gehad. Ik zag in elk geval veel zongekleurde snoetjes in
de klas. Ook in 2024 kunt u er weer op rekenen dat ons
professionele leerkrachtenteam zorgt voor een
uitstekende leeromgeving zodat alle leerlingen naar
eigen kunnen verder bouwen aan de Nederlandse taal.
Ook de Nederlandse en Belgische cultuur wordt het
aankomende jaar zeker niet overgeslagen. Met als eerste
het Carnaval in februari.

Deze maand zullen drie leerlingen een begin maken met
de examentraining, die hen vast en zeker het CNaVT-
certificaat zal opleveren. Bij deze wens ik Lotte, Jente en
Anna heel veel succes.

Tot slot wil ik jullie er graag op attent maken dat jullie ons
kunnen liken op Facebook en Instagram. Gebruik de
volgende link om eens te kijken naar alle mooie verhalen,
als jullie dat al niet gedaan hebben:
www.facebook.com/NLschoolkaapstad/ of
@nederlandse_school_kaapstad.

Florentien

Nederlandse School Kaapstad

NIEUWSBRIEF

Werk in uitvoering

In maart 2024 komt de Nederlandse  
Onderwijsiinspectie opnieuw onze 
school accrediteren. Tijdens dit 
bezoek zal de inspecteur onderzoek 
doen naar de kwaliteit van het 
onderwijs en kijken naar indicatoren 
die betrekking hebben op de 
kwaliteitszorg, het onderwijs-
aanbod, de onderwijstijd, het 
pedagogisch en didactisch 
handelen van leerkrachten, de 
afstemming op de onderwijs-
behoeften van leerlingen, het 
schoolklimaat en de resultaten en 
ontwikkeling van de leerlingen. Dit
bezoek gaat gepaard met veel
voorbereidend werk achter de
schermen, wat tevens leidt tot een
verdere professionalisering van onze
school. Omdat het voor ouders ook
belangrijk is hiervan op de hoogte
te zijn, krijgen jullie in deze rubriek
een kijkje achter de schermen.
Deze keer: onderwijsbevoegdheid.

Er zijn drie verschillende
onderwijsbevoegdheden. Voor het
basisonderwijs kun je de
onderwijsbevoegdheid halen met
een 4-jarige hbo-opleiding leraar
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Werk in uitvoering (vervolg)

basisonderwijs (PABO). Met een
eerstegraads bevoegdheid in het
voortgezet onderwijs kun je alle
klassen van havo/vwo lesgeven;
met een tweedegraads bevoegd-
heid alleen de eerste drie klassen.
De opleiding tot eerste- en
tweedegraads docent kan gevolgd
worden op een hogeschool of
universiteit na een universitaire
studie zoals bijvoorbeeld de studie
Nederlands.

In Nederland is al een aantal jaren
sprake van een groot lerarentekort:
op dit moment zijn er bijna 10000
extra leraren nodig in het basis- en
voortgezet onderwijs. Om dit tekort
op te vangen staan in Nederland
veel gepensioneerde leraren voor
de klas en wordt er gewerkt met zij-
instromers: mensen met een andere
opleiding die graag in het onderwijs
willen werken. Deze mensen
hebben dus geen onderwijs-
bevoegdheid.

Ook op een Nederlandse Taal- en
Cultuurschool in het buitenland is
het vinden van leerkrachten een
grote uitdaging. Hoeveel mensen
zijn er beschikbaar in Kaapstad die
zowel een onderwijsbevoegdheid
hebben als de Nederlandse taal
kunnen doceren.? Daarbij speelt
ook het moeizame proces om in
Zuid-Afrika een (werk)visum te
verkrijgen ons parten. Dit betekent
dat ook wij, net als in Nederland,
een ruimer personeelsbeleid
hanteren. Zo accepteren wij
buitenlandse kwalificaties en zorgen
indien nodig voor bijscholing van
onbevoegde leerkrachten. Nu
hebben wij echter enorm veel geluk
met ons leerkrachtenteam: vijf van
de zeven leerkrachten hebben een
onderwijsbevoegdheid voor het
primair onderwijs en één een
buitenlandse onderwijsbevoegd-
heid voor het VO. Een team om
trots op te zijn!

Gefeliciteerd!

Onze juf Kim heeft in januari
haar bekwaamheidstraject
afgerond. Hiermee is ze nu
officieel bevoegd om les te
geven in het NTC-onderwijs.
Het is heel erg knap, want
naast een baan en een jong
gezin zo’n opleiding afronden
is geen sinecure. Bovendien
heeft ze dat ook nog eens
gedaan met een indrukwekkende cijferlijst. 
Kim, gefeliciteerd namens alle leerkrachten, de directie 
en het bestuur!

Weer naar school

Op 17 januari ging in Noordhoek iedereen weer naar 
school. Anoek en Hannah doen verslag:

“Ik kwam in de klas. We waren naar een andere klas 
gegaan. Ik zat naast Hannah en Mees. We moesten een 
toets doen. Ik was wel een beetje moe. Toen gingen we 
een boek uitzoeken.”

“Mijn eerste les was leuk. We hadden voor het eerst 
Nieuwsbegrip, dat was een beetje moeilijk. Maar toen het 
pauze was speelde ik met Puck en Mees. Toen kwamen
we weer hier. Toen deden we de toets. Hier zijn sommige
woorden: pech, eind, vocht. Dit is het eind.”
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Kalender
16 februari carnaval SP
21 februari carnaval NH
13-15 maart inspectie ministerie Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap

Een kijkje in de klas

In deze rubriek nemen we steeds bij iemand een kijkje in de klas. Deze keer: juf Florentien (SP groep 
5-8). 
Het is vrijdagmiddag even na half vier. We zitten in het Engels lokaal op de Franse school – en leren
Nederlands! Nog niet iedereen is binnen maar toch gaan we alvast beginnen, want het is tijd voor
Nieuwsbegrip. Juf Florentien legt uit dat Nieuwsbegrip – ofwel begrijpend lezen – eigenlijk het
belangrijkste is wat je leert op de Nederlandse school. Bovendien, zo zegt ze, komen alle andere
dingen die je leert, zoals woordenschat en zinsopbouw, daar ook weer in samen. Vandaag gaat het
over Roald Dahl. Bijna iedereen in de klas heeft wel één of meerdere boeken van Roald Dahl
gelezen. Sjakie en de Chocoladefabriek, Daantje de Wereldkampioen en de Heksen zijn favorieten.
Zelf vindt juf Florentien Matilda het leukst.

Florentien kwam in 2009 voor het eerst met lesgeven in aanraking, toen ze lesgaf aan
jongvolwassenen in Masiphumelele. En dat smaakte naar meer, vandaar dat ze uiteindelijk in 2016
aan de PABO is begonnen. We vroegen juf Florentien wat ze geworden zou zijn als ze geen juf was
geweest. “Ik was niet altijd juf”, vertelt ze. “Voordat ik aan de PABO begon, was ik archeologe. Toen ik 
acht jaar oud was wist ik al dat ik dat wilde worden. Mijn eerste opgravingservaring was bij de 
Stadsarcheologen van Den Haag. Ik deed mee als 11-jarige bij een opgraving bij een Romeinse 
Legerpost. In het Museon in Den Haag, in de Romeinse tentoonstelling, zijn nog steeds twee Romeinse 
voorwerpen die ik vond te zien.” In haar vrije tijd gaat ze dan ook het liefst op zoek naar Rock Art.
Maar ze houdt ook veel van wandelen, surfen, freediven, dansen, met haar drie honden op het 
strand wandelen en op vakantie gaan. Natuurlijk hebben we de leerlingen ook gevraagd wat ze leuk
vinden aan juf Florentien. Lente vindt dat ze gewoon goed les kan geven. Kiki vindt het leuk dat de juf
altijd vrolijk is. En Anaé dat ze behalve de Nederlandse taal nog zoveel dingen er omheen leren
tijdens de les. Of er ook iets is wat ze beter zou kunnen doen? Anaé: “Nee. Nou ja, misschien een
beetje minder leuk zijn.”

Aan het eind van de les stroomt de hele klas het lokaal uit op zoek naar werkwoorden die door de
hele school verstopt liggen. En wij vragen aan juf Florentien of ze nog een goed advies heeft voor de
leerlingen. “Ga je passie achterna! Dus volg je hart, het maakt niet uit wat het is. Als je iets wil bereiken
gaat het niet vanzelf; hard werken is heel erg belangrijk.”

22 en 29 maart herfstvakantie SP
27 maart en 3 april herfstvalantie NH
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Wil jij ook op het prikbord? Stuur dan 
een berichtje aan 

cari@nederlandseschoolkaapstad.com

Sinds januari hebben we weer vier 

nieuwe (tijd
elijke) leerlingen erbij. 

Welkom Bobby en Puck Schluter, Evy 

en Lente van Zanten en Mia Hommes!


